
 

 
 

 

Dinsdagmiddag 20 juli 2021 

 

Een zonnige dag in alle opzichten. 

Het Parkinson Café – Sittard Westelijke Mijnstreek bezoekt de tot restaurant 

getransformeerde kerk Abshoven in Munstergeleen. 

Abshoven met een historische achtergrond die dateert uit de 13e eeuw. 

Onze enthousiaste gids Harrij Gijsen, die geboren is in Abshoven, vertelt er boeiend 

over en wij zijn een en al oor!!! Want ondanks dat wij in een ‘apart’ deel van de ‘kerk’ 

zitten, is er behoorlijk veel omgevingsgeluid en galm. Maar met een kop koffie of thee 

en een heerlijk stuk vlaai, keuze uit advocaat of bosvruchten, genieten we van het 

verhaal van Harrij, de foto’s en de prachtige schildering in de ’kerk’. 

Na afloop nog een drankje en ‘naklets’. Aan de reacties te horen een gezellig einde 

van een fantastische en informatieve middag. 

Hieronder treft u een aantal afbeeldingen van de beschilderingen in Abshoven aan. 

  

   


